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Internationale dag van 

de vrede - activiteiten
Stadsklooster Haarlem verspreidt graag de boodschap van

vrede door de stad. Op de Internationale Dag van de Vrede,

zaterdag 21 september organiseren we twee prachtige,

gratis activiteiten. 

We vouwen kraanvogels naar het eeuwenoude Japanse

ritueel voor de vrede; Senbazuru, de traditie van het

vouwen van 1.000 kraanvogels in één jaar.  Kom langs,

vouw een aantal vogels en deel ze uit of neem ze mee om

iemand cadeau te doen. Je geeft zo de vrede cadeau. 

-> Locatie: Kantoor Stadsklooster Haarlem. 

 Oude Groenmarkt 3, Haarlem van 11.00 tot 16.00 uur

We lopen het klassiek labyrint om harmonie en vrede te

vinden in onszelf, om door te geven aan een ander en de

wereld. Deze vorm van loopmeditatie vindt plaats in de

Remonstrantse kerk van 13.45 tot circa 15.30 uur en wordt

aangevuld met een extra ritueel om de wens voor vrede te

bekrachtigen. 

-> Locatie: Remonstrantse Kerk.  

 Oranjekade 1, Haarlem, van 13.45 tot circa 15.30 uur

WIJ DOEN
MEE! 

JIJ OOK?

Stadsklooster Haarlem ondertekende het convenant van paxvoorvrede 


